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9ƴ ǘƻŎƘ ǾǊŜŘŜΧ 

Veel mensen zijn bang omdat de terreur zo dicht bij onze deur is gekomen. We moeten inderdaad 

uiterst voorzichtig zijn. Maar zijn alle mensen nu mogelijke schurken geworden? Zijn alle 

vreemdelingen moordenaars? Zijn alle moslims terroristen? Bij sommige mensen is de redenering 

toch wat krom gegroeid, waarschijnlijk als gevolg van angst. 

 

Om een beetje perspectief te geven aan wat we meemaken, zijn deze cijfers van een Amerikaanse 

universiteit wellicht veelzeggend. Wereldwijd  zijn 1.048 maal meer mensen in een verkeersongeval 

om het leven gekomen dan door terroristische aanslagen en zijn 12.571 maal meer mensen aan 

kanker overleden (17.500 maal meer aan een hartaanval) dan door terrorisme. De cijfers gaan over 

2014 en zijn berekeningen op basis van statistieken. Zelfs als de cijfers er de helft naast zitten, zijn de 

verhoudingen verbluffend. Waarom zijn wij zo bang voor terreur en maken wij ons veel minder 

zorgen over onze gezondheid? Sinds de aanslagen op de TwinTowers (9/11) werd wereldwijd 

144.000 maal meer belastinggeld uitgegeven aan preventie van terrorisme dan aan preventie van 

kanker. Waarom dulden wij dat? 

 

Onze samenleving zit opnieuw gevangen in blokdenken. Dat was vroeger ook al zo: kapitalisme tegen 

ŎƻƳƳǳƴƛǎƳŜΣ ǊŜŎƘǘǎ ǘŜƎŜƴ ƭƛƴƪǎΣΧ bǳ Ǝŀŀǘ ƘŜǘ ƻǾŜǊ ΨŘŜΩ ƛǎƭŀƳ ǘŜƎŜƴ ŘŜ ǊŜǎǘ Ǿŀƴ ŘŜ ǿŜǊŜƭŘΦ 9Ǌ ƛǎ ƛƴ 

Řŀǘ ōƭƻƪŘŜƴƪŜƴ ƳŀŀǊ ǊǳƛƳǘŜ ǾƻƻǊ ŞŞƴ ǎƻƻǊǘ ΨƛǎƭŀƳΩΣ ŘŜƎŜƴŜ ŘƛŜ ƻƴǎ ƻƭƛŜ ƭŜvert. Voor de rest moeten 

grenzen gesloten worden, barricaden opgericht, deuren letterlijk gesloten. De geschiedenis leert dat 

blokdenken onvermijdelijk tot geweld leidt. De Koude Oorlog is uit het geheugen gewist maar heeft 

rechtstreeks en onrechtstreeks duizenden slachtoffers gemaakt. Hoeveel geldmiddelen zijn aan die 

oorlog geofferd en kwamen wij tekort om de honger uit de wereld te helpen? Vandaag gebeurt 

precies hetzelfde door het nieuwe blokdenken. 

 

Toen de christenen op kruistocht gingen om Jeruzalem van de islam te bevrijden, trokken zij als ruwe 

bendes door Europa. Barbaars was de oorlogvoering en ongekend is het aantal onschuldige 

slachtoffers. Het is een vorm van religieus terrorisme waar wij nu zo bang voor zijn. Waren toen alle 

christenen gewelddadig? Bijlange niet! Maar in het huidige blokdenken is elke asielzoekende mens 

die moslim is, mogelijk een vermomde terrorist. 

Veel vluchtelingen komen uit gebieden waar terreurdreiging 4 al jaren geldt: scholen gesloten, 

bedrijven gestopt, winkels zonder voorraad, schietklare soldaten op de hoeken van de straten, angst 

ǾƻƻǊ ƻƴǾŜǊǿŀŎƘǘŜ ōƻƳŀŀƴǎƭŀƎŜƴΣΧ !ƭǎ ȊŜ ŜǊƛƴ ǎƭŀƎŜƴ ƘƛŜǊ ƻƴŘŜǊƪƻƳŜƴ ǘŜ ȊƻŜƪŜƴΣ ƪǊƛƧƎŜƴ ȊŜ ȊŜƭŦ ŜŜƴ 

ǎǘŜƳǇŜƭ Ǿŀƴ άƎŜǾŀŀǊέ ƻǇ ƘŜǘ ǾƻƻǊƘƻƻŦŘΦ 5ŀǘ ƛǎ ōƭƻƪŘŜƴƪŜƴΦ bƻƎƳŀŀƭǎΥ ōƭƻƪŘŜƴƪŜƴ ƭŜƛŘǘ ƴŀŀǊ Ǝeweld; 

de geschiedenis bewijst het. 

 

En toch zal het Kerstmis worden. Gelukkig zal het Kerstmis worden. Als christenen beelden wij met 

de kerststal dan een Joods gezin uit in onze huiskamer. Laten wij ons tenminste in die dagen 

behoeden voor blokdenken. Vrede wordt maar mogelijk als mensen elkaar in de ogen kijken en in de 

andere een moeder en een vader herkennen. Een Zalige Kerstmis. 

Guido Moeys 

 

Voorwoord 



Het oudercomité van De Knipoog heeft het initiatief genomen 

onder het voorzitterschap van Sarah De Ridder om elk jaar 

een activiteit te organiseren die ouders helpen in de 

opvoeding van de kinderen.  

±ƻǊƛƎ ƧŀŀǊ ǿŀǎ ŜǊ ƘŜǘ ǘƘŜƳŀ Ψ[ŜǊŜƴ [ŜǊŜƴΩ Ŝƴ Řƛǘ ƧŀŀǊ ƛǎ er 

gekozen voor «positief opvoeden » door Lut Celie. 

De lezing was gericht op het luisteren naar wat kinderen ons 

echt te vertellen hebben. Het zijn niet alleen de woorden die ze gebruiken maar ook hun gedrag of 

(ongepaste) reacties zijn een manier om ons iets te vertellen.  

Positief omgaan met kinderen wil in de eerste plaats zeggen: luisteren met respect naar wat ze ons 

(écht) te zeggen hebben. Indien dit gebeurt via ongepast gedrag, duidelijk maken dat dit niet kan en 

hen straffen en berispen zodat ze duidelijk de grenzen leren kennen. De beste straf is diegene die ze 

zelf als straf aanvaarden (en best zelf bepalen) bv. geen TV meer kijken . Ga in gesprek met de 

kinderen op een open manier, ƳŀŀǊ ǎǘŜƭ ƴƻƻƛǘ ŘŜ ΨǿŀŀǊƻƳΩ ǾǊŀŀƎΦ DŜōǊǳƛƪ ǿŜƭ ΨǿŀǘΩΣ ΨǿŀƴƴŜŜǊΩΣ ΨƳŜǘ 

ǿƛŜΩΣ ΨƘƻŜ ǾŀŀƪΩΧ 5Ŝ ƭŀŀǘǎǘŜ ǎǘŀǇ ƛǎ ǎŀƳŜƴ ƴŀŀǊ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛŜǾŜƴκƻǇƭƻǎǎƛƴƎŜƴ ȊƻŜƪŜƴ ǾƻƻǊ Ƙǳƴ 

ǇǊƻōƭŜŜƳκŜǊƎŜǊƴƛǎΧ ½ƻ ƭŜŜǊǘ ŜŜƴ ƪƛƴŘ ȊŜƭŦ ƴŀŘŜƴƪŜƴ ƻǾŜǊ ƻǇƭƻǎǎƛƴƎŜƴΦ hǇ ŘƛŜ ƳŀƴƛŜǊ ƭŜǊŜƴ ƪƛƴŘŜǊŜƴ 

hun probleem erkennen en zullen ze zich i.p.v. zich kwaad te maken en hun zich af te reageren op 

hun omgeving  in de toekomst naar echte oplossingen zoeken voor het probleem. 

De avond werd georganiseerd in samenwerking met 4 andere oudercomités (5Ŝ [ŜŜǊǘǊƻƳƳŜƭΣ Ωǘ 

Luikertje, De Boot en  De Duizendpoot). Deze samenwerking is heel vlot verlopen en geeft een 

platform waarop we misschien in de toekomst nog meer activiteiten samen kunnen doen. 

Dat dit geapprecieerd werd, was duidelijk door de grote opkomst voor deze lezing. In totaal waren er 

221 aanwezigen waarvan het merendeel vooraf had ingeschreven. Dit wil zeggen dat de grote zaal 

van het Spechteshof helemaal vol zat. Een aantal per school is er niet, maar dit zal ongeveer gelijk 

verdeeld zijn geweest.  

Achteraf was er een drankje voorzien zodat 

de aanwezig de tijd kregen om met elkaar na 

te praten en ervaringen uit te wisselen. 

Het Oudercomité wil iedereen bedanken 

voor de talrijke opkomst. Dit inspireert hen 

om volgend jaar een gelijkaardige lezing te 

organiseren. Suggesties zijn altijd welkom! 

 

 

 

Positief Opvoeden 



Uit de school geklapt 

Jaarthema KUNST 
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Uit de school geklapt 

In het Maïsdoolhof Kleuters naar de appelboer 

De verteltent van Mr Guy Springpret in De Knipoog 


